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Pluim van Sint-Maarten voor Bedside Singers

Zingen op de drempel van

de dood

Tijdens de Parochiedag op zondag 12 november
ontvangen de Bedside Singers de Pluim van
Sint-Maarten. De Bedside Singers zingen voor
mensen in de allerlaatste levensfase. Vrijwilligers
Sonja Ottens en Piet Hein van der Ven vertellen.

Piet Hein is deze maand precies 50 jaar kerkmusicus,
waarvan 24 jaar in de Aloysiuskerk. “Als kerkmusicus
stel ik mijn muzikaliteit in dienst van de liturgie. Als
Bedside Singer doe ik dat voor mensen in de laatste
levensfase. Ik vind het fijn en zinvol om bezig te zijn
op het snijvlak van spiritualiteit en muziek. De Bed-
side Singers zijn niet gebonden aan een religieuze of
kerkelijke stroming.”

Sonja: "Van huis uit ben ik niet gelovig. Door mijn
katholieke man kwam ik wel regelmatig in de Onze-
Lieve-Vrouwe-kerk in Bilthoven. Daar heb ik me thuis
gevoeld en heb ik vaak tijdens diensten muziek
gemaakt.”

Treshold choir

Het fenomeen van Bedside Singers komt uit Amerika
en heet daar ‘Treshold choir’. Sonja: “De oprichtster
van de Nederlandse Bedside Singers woonde een tijd
in Amerika en zong daar in een treshold choir. Toen
zij weer terug naar Nederland kwam, richtte ze in
2016 in Amsterdam het eerste Bedside Singerskoor
op. Daarmee won zij in 2018 de ‘Overhoop-prijs’ van
de stichting Over Holland. Met dat geldbedrag kon
het concept landelijk worden uitgebouwd. Het kreeg
media-aandacht en er kwam een landelijke dag voor
belangstellenden.”

Piet Hein ging er naartoe en werd enthousiast. Hij
vroeg onder anderen Sonja om mee te doen en zo

kregen Utrecht en omgeving hun eigen Bedside
Singers. Sonja: “In de Schutsmantel, een katholiek
verzorgingshuis in Bilthoven, mogen we repeteren. In
ruil daarvoor zingen we regelmatig voor de be-
woners. We zingen ook in ziekenhuizen en hospices,
zoals het Stadshospice Utrecht, hospice Demeter in
Bilthoven en in het Johannes Hospitium De Ronde
Venen in Wilnis”’

Ze vertelt dat het ingewikkeld is om op nieuwe
plekken te komen. De nog geringe naamsbekend-
heid kan een rol spelen, bovendien begonnen ze net
toen de coronapandemie uitbrak.

Wiegeliedjes en slaapliedjes

Het repertoire bestaat uit liedjes die een gevoel van
geborgenheid oproepen. Dat kan een wiegeliedje of
een slaapliedje zijn. Er worden geen religieuze liede-
ren gezongen, tenzij op verzoek.

Piet Hein: “We zitten naast het bed van de patiént met
drie, maximaal vier zangers. We zingen drie- stemmig
a-capella, korte liedjes die we herhalen. Omdat tekst
voor de mensen voor wie we zingen soms eerder
belastend is dan dat het iets toevoegt, zingen we ook
vaak eenvoudig op ‘noe”’

Sonja: “Hoelang we zingen, hangt van de situatie af.
Sommige mensen kunnen er geen genoeg van
krijgen. Van tevoren horen we hoe iemand eraan toe
is. De verpleging vertelt dingen als: ‘Deze mevrouw
heeft haar leven lang gezongen, of: ‘Deze meneer
heeft speciale wensen; een lied op verzoek bijvoor-
beeld.

Ooit zongen we voor een mevrouw die zei: ‘lk vind
het prachtig, maar ik wil ook wat vrolijks horen!
Gelukkig kan dat, want ons repertoire is breed.”

Heilzaam

Piet Hein vertelt: “Vaak zingen we maar één keer voor
iemand aan het bed. Maar het komt ook voor dat we
terugkomen, soms meerdere keren. In de Schuts-
mantel, waar wij repeteren, zingen we al ruim een
jaar, vlak voor de repetities, voor een vrouw die
permanent op bed ligt. De laatste keer was ze niet
meer aanspreekbaar en erg in de war. Omdat we in
de loop van de tijd een band hebben opgebouwd,
emotioneert zoiets toch.”

Sonja: “Eens belde het hospice of we snel konden
komen. ‘Het zal wel binnen een week afgelopen zijn!
De mevrouw waarvoor we zongen had zelf altijd in
koren gezongen en bloeide helemaal op. ‘Jullie
mogen iedere dag wel komen; zei ze. Toen zijn we in
de weken daarna nog vier keer komen zingen.”’

Gevoel

Hoe ga je om met je gevoelens als je moet zingen?
“Emoties kunnen op je stem slaan, waardoor je niet
goed meer kunt zingen. Dat willen we voorkomen.
Om ons daarin te oefenen, bootsen we tijdens de
repetitie de situatie aan bed na,” legt Piet Hein uit.
“Eén van de koorleden gaat op een stretcher liggen
en de overige zangers zitten er omheen en zingen de

oefenpatiént toe. Dan zie je het echt voor je en dat
helpt. Degene op de stretcher doet ook mee in de
oefening door met ons te delen hoe het voelt om zo
toegezongen te worden. Wat doet zoiets met je?
Maar ook heel feitelijk: is het te hard, te zacht, of
anderszins. Zo zoeken we naar een balans om én
compassie te tonen, én voldoende afstand te
houden. Want met een brok in je keel kun je niet
zingen.”

“Elke situatie is anders en bijzonder. Eens werden we
naar het ziekenhuis geroepen. Op de ic lag een
meneer in coma, zijn mond halfopen, zijn ogen
gesloten. Hij ademde zwaar. Nadat we enige tijd
hadden gezongen kwam opeens een arm onder de
dekens vandaan die hij meebewoog op de puls van
de muziek. Ook gingen zijn ogen open. Dit alles
duurde heel kort, maar deed ons eens te meer
beseffen hoe heilzaam de werking van muziek en
met name van zang, in die laatste fase van het leven
kan zijn!"

Bedside Singers Utrecht en omgeving:
https://bedsidesingers.nl/utrecht/
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